
‘Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen 

schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij 

niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn 

vleselijke denken, Colossenzen 2:18

Grote God en liefdevolle Vader, vleselijk denken is iets waar we maar 

moeilijk mee kunnen afrekenen. We zijn vlees, we zijn die oude 

Adam. We zijn gevormd vanuit de aarde, we weten dat daardoor de 

dood in ons heerst en die sfeer trekt altijd nog aan ons. Vergeef me 

mij mijn vleselijk denken en handelen? Leidt mij op de weg van 

Christus, Uw Zoon, de nieuwe Adam, niet meer vleselijk maar 

geestelijk. Laat door Hem en Uw Geest mijn denken en doen bepaald 

worden. Tot eer van de Here Jezus, en in Zijn naam. Amen.


